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Menswording 

Misschien staan gelovige mensen te weinig stil bij de 

kern van hun geloof. En die kern is menswording. 

In de advent leven we mee met Maria die haar kind 

verwacht. Niet zomaar een kind, maar de Zoon van God. 

Ze heeft volmondig ja gezegd toen de engel haar 

aankondigde dat ze moeder zou worden. 

Menswording 

Er zijn zoveel verschillende mensen, allemaal met hun 

eigen kenmerken. De Amerikaanse zangeres Lauren 

Daigle zingt: ‘If you had to count my quirks there’d be a 

dozen’. (Mocht je mijn grilletjes tellen, er zouden er een 

dozijn zijn). 

Menswording 

Als onderwijsmensen worden we uitgedaagd om met al 

onze eigen grilletjes al die jonge mensen met hun eigen 

grilletjes mens te laten worden. Humaniora, meer mens 

laten worden. Niet in de enge betekenis van vroeger, 

maar in alle aspecten van ons vernieuwd onderwijs. 

Dat is onze opdracht. 

Een katholieke dialoogschool geeft ruimte aan het kind en de jongere om 
hun eigen vorming richting te geven. 
De pedagogie van de hoop die een katholieke dialoogschool beoefent, 
helpt kinderen en jongeren om hun richting te vinden aan de hand van 
deze wegwijzers: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid 
en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding en 
de eigen inspiratie van de school. 
Het wordt een wondere ruimte, wanneer je erin om je heen begint te 
kijken met de ogen van de heilige Geest en je Hem erin werkzaam ziet. 

Hij had zijn broertje meegenomen,  
een klein ventje nog,  
grote ogen, verlegen,  
zwaar onder de indruk  
van al die grote kinderen 
in de grote school  
van zijn grote broer. 
 
Die was meestal 
allesbehalve verlegen 
en zelden onder de indruk. 
Hij was niet de gemakkelijkste leerling, 
we waren meermaals gebotst, 
niet in het minst om zijn 
grote mond. 
 
Maar nu we zo samen aan tafel zaten, 
en hij liefdevol en geruststellend 
zijn broertje van eten voorzag, 
probeerde hem bij het gesprek te betrekken, 
geduldig luisterde, 
niet één keer met zijn ogen draaide, 
zag ik in plaats van een grote mond 
een groot hart. 
 
Hier zat geen rebelse leerling, 
maar een lieve broer. 
Dezelfde vingers die zo vaardig  
propjes konden schieten,  
lagen nu beschermend over 
het kleine handje naast hem. 
 
Hij was niet plots veranderd 
en toch zag ik hem anders. 
Glimlachend reikte hij me  
een schaal honingkoekjes aan. 
 

Ruth 

Ruimte om (meer) 

mens te worden  

Bij de cover:  

Kerstmis, Gods aanwezigheid als een schaduw op aarde  
© Luc De Coen 



GODS ZOON IS MENS GEWORDEN. HIJ HEEFT BIJ ONS 

GEWOOND. IN HEM WAREN GODS LIEFDE EN TROUW 

VOLLEDIG AANWEZIG. 

JOH 1,14 Tijdens de advent worden wij uitgedaagd om meer mens te worden 

zoals Jezus, Gods Zoon.  

We zijn allemaal anders, en toch mogen we op Hem gelijken. 

Hoe maak jij dat waar? Wat biedt jou de ruimte om te groeien als mens? 
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Dromen 
van morgen 
van beter 
van anders 
niemand aan de kant 
geen tekort meer. 
 
Dromen van mensen 
die om een ander geven. 
Dromen van ruimte en tijd 
om meer mens 
en naaste te worden. 
 
Dromen doet hopen, 
niet wachten of verwachten 
dat het goede gebeurt 
maar solidair 
met en voor die ongekende 
maken dat het gebeurt. 

Kathleen Boedt 

Advent 
Zoektocht van God. 
Zoektocht van de mens 
naar RUIMTE om te leven. 
Herders op zoek 
elke avond opnieuw 
naar een veilige ruimte 
waar ze de nacht kunnen doorbrengen. 
Maria en Jozef op zoek 
van deur tot deur 
naar een geborgen ruimte 
waar Gods droom geboren kan worden. 
Drie wijzen op zoek 
langs ongekende wegen 
naar die gezegende ruimte  
waar God op aarde is gekomen. 
Mensen van vandaag op zoek 
in de drukte van deze wereld 
naar die gastvrije ruimte 
waar dat alles opnieuw te vinden is. 

Antoon Vandeputte 

Niet ergens ver weg 
in de ijle ruimte  
of hoog in de hemel 
wil God er voor mensen zijn. 
Niet als een oude man  
met een lange witte baard 
zittend op een troon 
wil God er voor mensen zijn. 
Wel komt Hij tot ons 
in een pasgeboren kind 
gewikkeld in doeken 
liggend in een kribbe. 
Zoekend naar nabijheid 
en geborgenheid bij mensen. 
Verlangend naar een warme thuis  
waar men kan bouwen aan toekomst. 
Zo klopt God vandaag 
bij ieder van ons aan  
en hoopt daar waar Hij welkom is 
de hemel op aarde te brengen. 

Antoon Vandeputte  

Droom van een mens 
mens als een vuur 
goedheid die je verwarmt, 
mens als een ster 
lichtspoor in de nacht. 
 
Ster aan de hemel 
Hemel die de aarde raakt, 
geen stal of krot meer 
maar een thuis 
om mens te worden. 
 
Het kerstekind 
doet dromen 
van een wereld 
waar al wie kwetsbaar is 
behoed wordt 
en kansen krijgt. 
 
Zalig Kerstmis! 
 
Kathleen Boedt 

Adventsaffiche 2023 

Elke abonnee 

ontvangt samen met 

Leeftocht twee 

affiches gratis (1 op 

formaat A2 en 1 op 

formaat A3). Beide 

affiches kunnen 

worden bijbesteld: 

A2 tegen € 1,50, A3 tegen € 1,00 + verzendingskosten. 

Bestellen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen via  

https://webshop.katholiekonderwijs.vlaanderen 

Bezinningskaarten  

Advent en Kerstmis 2023 

Uitgeverij Muurkranten (UM) zendt na een seintje graag 

een gratis presentexemplaar aan scholen die er spontaan 

geen ontvingen.  

Bestellen en info bij UM, Monnikenwerve 1, 8000 Brugge – 

050 31 26 01 – info@muurkranten.be – 

www.muurkranten.be.  

Prijs per stuk: € 0,50 (korting vanaf 25 ex.) + 

verzendingskosten (€ 3,95).  

 

Ruim aanbod op het web  

Naast dit Leeftochtnummer, de affiche en 

bezinningskaarten inspireert Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen tot een eigentijdse beleving van de advent 

op school met een ruim aanbod op het web.  

Surf daarvoor naar  

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/

inspirerend-materiaal > Advent/Kerstmis 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://webshop.katholiekonderwijs.vlaanderen/
mailto:www.muurkranten.be
http://www.muurkranten.be
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/inspirerend-materiaal
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/inspirerend-materiaal
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Vrede wensen voor iedereen 

Het is stil. 
Late auto’s op de straat 
bereiken mijn raam 
en verkondigen de aanwezigheid van mensen. 
Waar rijden zij naartoe? 
Welk verhaal groeit er boven die vier wielen 
die zoevend een weg zoeken over het asfalt? 
Welke warmte blijft er hangen  
in de dikke mantels en de zachte kussens? 
Welke verhalen worden er verteld tussen thuis en elders? 

Met velen zijn ze op weg 
herders en koningen  
en bewoners van dit land. 
Ze liggen verdwaasd in de velden van dit bestaan 
of vieren feest in de herbergen van vergetelheid. 
Vrede wordt er gewenst en verlangd 
en er wordt ijverig gezocht  
naar wat zaligheid. 

Maar wie spelen dit spel niet mee  
omdat ze de spelregels niet kennen  
en  niet welkom zijn in de herberg 
of geen veld hebben  
om de schapen van hun verlangens te weiden? 
De velen  
die het feest van de anderen organiseren  
en ingeschakeld worden in de kermis van de stad 
de sjofelen langs de weg 
die geen toekomst zien, 
die geen engel horen met een blijde boodschap 
geen ster ontwaren om te volgen 
geen stal om te schuilen. 
Zij voelen ook nood 
aan de stille betovering van Kerstmis. 

Laat de auto’s trager rijden en 
de mantels warm zijn van mededogen 
zodat de weg begaanbaar wordt voor allen. 

Piet Stienaers 

Christus, het echte Licht 

‘Gods Zoon is een mens geworden. 
Hij heeft bij ons gewoond.’ 

Joh 1,14a 

Heb je ooit weleens helemaal in het donker gezeten? 
Stel je eens voor dat je zonder licht vast zit op een plek 
omringd door mensen. Opeens hoor je een uitroep, 
een hoopvol geluid, licht is onderweg, het komt eraan! 
Hoe zou je je op dat moment voelen? 

Hoe wil ik als mens zijn en worden? 
Hoe kan ik Jezus navolgen? 

Hoe kan ik in relatie gaan met mezelf en de wereld? 

Na een moeilijke periode komt er steeds weer  
hoop op een betere tijd.  
Een ruzie tussen leerlingen, hoe heb ik gereageerd, 
heb ik herstelgericht gewerkt? 
Na een conflict met een collega, heb ik bij mezelf in 
mijn hart gekeken welk aandeel ik heb? Kunnen we 
samen het licht weer zien? Hoe kunnen we samen 
goedheid tonen naar onszelf, de school, de klas, de 
wereld? 

Staat onze deur steeds voor iedereen open, 
of blijft ze vaak gesloten?  

Mag Kerstmis echt gebeuren? 

Dat het kerstekind het Licht mag brengen in onszelf, in 
de klas, in onze school, in de wereld. Dat we zo vol 
hoop en met liefde het nieuwe jaar terug beginnen 
met vernieuwde kansen. Dat we de wereld Vrede 
kunnen brengen.  

Maak jij mee ruimte om de verhalen van kinderen en 
jongeren in armoede een plek te geven op school?  

Geef je hen ruimte om meer mens te worden?  
Ga je mee de strijd tegen armoede aan?  



Iedereen die via kinderen en jongeren bij het onderwijs 

betrokken is (ouders, broers, zussen, grootouders, 

familie, schoolpersoneel) en een stapje achteruit zet 

en de ruimte neemt om oprecht te kijken naar het 

onderwijs, beseft onmiddellijk het grote belang ervan 

voor de toekomst van onze samenleving.  

Dat verzorgen we in een katholieke dialoogschool 

door de kinderen en jongeren uit te nodigen tot en te 

begeleiden bij de vorming van hun persoon op elk 

gebied.  

Kinderen en jongeren elke dag meer mens zien 

worden, en daar bovendien een hele hoop steentjes 

aan bij te kunnen dragen – het is een mooie opdracht.  

Persoonsvorming is immers de basis van ‘humaniora’, 

meer mens worden, zowel in het kleuteronderwijs, 

basisonderwijs als secundair. De school streeft naar die 

‘humaniora’ voor iedere leerling.  

Voor die vorming moet er genoeg ruimte en tijd zijn in 

het lessenpakket en in de taakomschrijving van de 

onderwijsmens. Naast alle andere elementen in de 

vorming behoort het ‘persoon worden’ tot de 

kernopdrachten van de school – iets waar uiteraard 

ook na de schooluren de jeugdbeweging, sport, 

muziek, kunst en andere hobby’s sterk toe bijdragen.  

Hoe en wanneer laat ik vandaag als onderwijsmens de 

leerlingen die onder mijn hoede zijn, groeien als mens en 

ondersteun ik hen in het ‘persoon worden’?  

Als we ons die vraag eens elke dag op weg naar het werk 

stellen?  

Als God op je weg komt 
dan zal het zijn  
als een Kind,  
als een mens ... 
 
Zie toe 
dat je Hem herkent! 
Hij zal geen lichtkrans dragen, 
geen aureool, geen titel  
of geen aanzien hebben.  
Hij zal man of vrouw zijn,  
arm of rijk 
- maar dat is niet belangrijk -  
Hij zal een mens zijn  
die honger heeft:  
geef hem te eten van je liefde;  
hij zal naakt zijn:  
kleed hem met je waardering;  
zit hij gevangen:  
verlos hem door je begrip;  
hij zal misschien ziek zijn: 
genees hem met je warme vertrouwen;  
dorst zal hij hebben: 
geef hem te drinken van je gerechtigheid;  
voelt hij zich vreemd-verloren:  
geef hem de thuis van je hart. 
 
Zie toe als God incognito  
op je weg komt ... 
 
Ward Bruyninckx 

God, 
Je overlegde bij Jezelf en dacht  
“Zou ik dit jaar nog mijn Zoon ...” 
Maar Je liet een Kind 
geboren worden, 
een mens om voor te zorgen. 
Geef mij de kracht 
om Hem, telkens opnieuw,  
te laten mens-worden in mij,  
op mijn maat. 
Zo bouw ik mee aan die wereld 
waar ook Jij van droomt. 


