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De mens is geen eiland.  
We kunnen niet zonder de ander, zegt het gezegde. 
 
Dat is het centrale thema van dit nummer en wordt 
doorheen de bijdragen uitgewerkt.  
 
Maar de ander is ook een persoon, met zowel goede als 
minder goede kanten. Samenleven is dus een uitdaging. 
 
Een kind wordt geboren en moet het leven ontdekken. 
In de eerste levensmaanden gaat alle aandacht naar dat 
nieuwe leven. 
 
Een kitten, een puppy, een lammetje, we worden 
erdoor aangetrokken. Maar kleine wezens worden 
groot en worden geconfronteerd met andere wezens. 
 
Het is de taak van de leraar om mee te helpen aan dat 
samen leven met anderen. Hoe blijf je opkomen voor 
jezelf zonder egoïstisch te worden? 
 
Hoe ga je om met de ontgoochelingen die je oploopt, 
welke sterkte haal je uit de aangename ervaringen met 
anderen? 
 
Hoe ga je in op de praktische uitdagingen die samen 
leven met anderen je stellen, zonder uit het oog te 
verliezen dat we deel zijn van een ruimer geheel? 
 
Niet voor niets is het verhaal van wat op Pinksteren 
gebeurde een verhaal van hoe mensen samen komen 
en elkaar verstaan.  
 
Het licht schijnt door vele ramen. De kleuren van dit 
nummer zijn blauw en groen, zoals de plant in het 
centrale verhaal. 

Een katholieke dialoogschool geeft ruimte aan het kind en de jongere 
om hun eigen vorming richting te geven. 
De pedagogie van de hoop die een katholieke dialoogschool beoefent, 
helpt kinderen en jongeren om hun richting te vinden aan de hand van 
deze wegwijzers: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, 
kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, 
verbeelding en de eigen inspiratie van de school. 
Het wordt een wondere ruimte, wanneer je erin om je heen begint te 
kijken met de ogen van de heilige Geest en je Hem erin werkzaam ziet. 

Echt stil is het hier niet,  

en toch voelt het beladen. 

De woorden blijven hangen, 

als druppels aan een tak. 

Een beetje ongemakkelijk. 

 

Gelukkig is er koffie, thee, chocomelk. 

Dampende koppen, 

waar je je handen omheen kan vouwen. 

En als je even niets kan zeggen,  

kan je blazen. 

Verdriet maakt koud,  

- ook in de zomer en bij dertig graden -  

 

Het is gek hoe het gebeurt. 

Moeilijk aan te wijzen, voorzichtig bijna: 

de ruimte plooit zich om ons heen 

als een jas, een zachte deken, 

waar we allemaal onder kunnen. 

 

Aarzelend komen de tongen los, 

wie we missen, brengt ons samen. 

Het verdriet wordt er niet minder van 

en toch lijkt het, even, een beetje  

lichter om te dragen. 

 

We praten over wie hij was,  

nog steeds is, voor altijd blijven zal. 

De haan mag kraaien wat hij wil, 

wij zwijgen niet. 

We hebben hem zo graag gekend. 

 

Ruth 

Ruimte 

voor 

samen  

Bij de cover:  

Samenhokken  

om dan uit te vliegen  

© Luc De Coen 



Zoals een bloem  

maar volledig is  

samen  

met de andere bloemen  

van de tros,  

zijn wij maar volledig  

samen  

met de anderen  

om ons heen.  

 

Dat is de les  

van het verhaal  

van de dochter  

van Rappaccini,  

maar ook het verhaal  

van het leven  

van elke mens. 

Foto: Daniel De Coen 
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Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; 

wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt,  

wordt verzocht contact op te nemen.  

De dochter van Rappaccini 

De Amerikaanse schrijver Nathaniel Hawthorne (1804 – 1864) 

is het best gekend voor zijn verhaal The Scarlet Letter (De 

scharlaken brief) over een vrouw die van overspel 

beschuldigd wordt. Het is een subtiel verhaal over 

maatschappij en normen. In een van zijn kortverhalen werkt 

hij de verhouding tussen de maatschappij en het individu 

verder uit. 

Rappaccini’s Daughter (De dochter van Rappaccini) is een 

verhaal met vele lagen. Giovanni, een jonge man, gaat 

studeren in Padua en vindt dankzij een vriend van zijn vader 

logies in een mooi gebouw. Zijn kamer kijkt uit op een 

prachtige tuin. Al snel merkt hij dat in die tuin een 

beeldschoon meisje een plant verzorgt, die in het midden 

van die tuin weelderig bloeit. 

Het valt hem op dat insecten die de plant te dicht benaderen 

dood neervallen. En een hagedis, die een druppel van een 

geplukte bloem op zich krijgt, sterft eveneens. Het meisje 

blijkt immuun voor de dodelijke kracht van de plant. Als hij 

haar een tuil bloemen toewerpt vanuit zijn venster, 

verwelken ze van zodra ze hem opraapt. 

Toch slaagt hij erin met het meisje, dat Beatrice heet, in 

contact te komen. De vriend van zijn vader waarschuwt hem, 

de vader van het meisje is dokter Rappaccini, die 

experimenteert met de geheime krachten van de natuur. Hij 

geeft hem een krachtig tegengif tegen de werking van zijn 

experimenten. 

Giovanni merkt dat zelfs de geur van de plant door zijn open 

venster hem dezelfde kracht als Beatrice lijkt te geven. Als hij 

ademt op een spinnetje, valt het dood neer. Toch gaat hij 

door met zijn liefde voor het meisje. Als ze elkaar voor de 

laatste maal ontmoeten, geeft hij haar het tegengif, maar als 

ze het opdrinkt, valt ze dood neer. 

 

Rappaccini had geprobeerd zijn dochter te beschermen 

tegen alle negatieve invloeden van de wereld door haar 

toxisch te maken. Iedereen, behalve diegene die hij 

geselecteerd had (en dus Giovanni), zou bezwijken aan haar 

dodelijke kracht. 

Rappaccini had zijn dochter willen beschermen voor de 

buitenwereld (letterlijk, ze mocht de ommuurde tuin niet 

verlaten, en kende alleen haar vader en de giftige plant), en 

de eerste confrontatie bleek dodelijk. 

Er zijn vele lagen van betekenis in het verhaal. Een ervan is 

van toepassing op het thema van deze Leeftocht. Rappaccini 

stond wantrouwig tegenover de wereld. Hij wou zijn dochter 

beschermen tegen alle gevaar, en deed dat op de meest 

radicale manier, wie met haar in contact kwam, werd 

vergiftigd. 

Maar we zijn een deel van de wereld rondom ons. We 

kunnen er ons niet van afsluiten. Integendeel, we kunnen 

maar volkomen onszelf worden samen met de anderen. 

Onze talenten en tekortkomingen zijn een deel van wat we 

samen met anderen kunnen bereiken. Wat alleen niet lukt, 

lukt samen. Wat vanuit samenwerking ontstaat, heeft een 

bredere basis. 

Wij zijn dus geen eiland, afgesloten van de rest van de 

wereld. Het is pas in het contact met anderen dat we onze 

sterktes en zwakheden ontdekken. Het is pas in hoe we die 

kunnen inpassen in de sterktes en zwaktes van de anderen 

dat we groeien als individu, en vooral, dat we samen 

groeien. 

Naast alle leerstof is het belangrijk dat we ook dat aan onze 

leerlingen leren.  

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen
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Het verhaal van de dochter van Rappaccini zegt het 

duidelijk. De mens kan niet opgroeien in een ommuurde 

tuin, los van de wereld. Wie dat toch probeert, komt 

bedrogen uit. 

De mens wordt maar volledig als hij dat kan worden 

samen met de anderen. Kinderen worden geboren onder 

de volle aandacht van hun omgeving. Terwijl ze leren, gaat 

alle aandacht naar hen uit. 

Daarom is het goed dat ze zo snel mogelijk leren dat ze 

niet alleen zijn. Het is een belangrijke stap in hun 

ontwikkeling als ze stilaan beseffen dat andere mensen 

reageren op hoe zij reageren.  

Dat besef is cruciaal. Het is de blijvende taak van de leraar 

om het te ontwikkelen. Kennis van de wereld rondom ons 

is de inhoud van onze vakken, en is belangrijk om te 

kunnen functioneren in de maatschappij.  

Maar even belangrijk is de bekwaamheid om samen met 

de anderen rondom ons, hoe klein die ook is, invloed te 

hebben op die wereld en er rekening mee te houden. 

Zoals Carl Snoecx het formuleert in zijn boek Scholen die 

naar de sterren reiken:  

Een katholieke dialoogschool wordt: een gemeenschap 

waar jonge mensen en volwassenen samen leren en leven. 

Ze bereidt leerlingen voor op de samenleving, maar is zelf 

ook een laboratorium van die samenleving. De school 

stimuleert elke leerling om mee te werken aan een 

verbindend schoolklimaat. In de verbondenheid met 

anderen, in een gemeenschap van zorg en blijdschap leren 

en leven leerlingen met elkaar. Leerlingen ontdekken dat 

ze geen eilanden zijn en zich niet als eilanden in de klas, de 

school of het leven kunnen bewegen 

Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij 

gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta 

heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de 

Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta 

werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor 

haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: “Heer, kan het 

U niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat 

doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.” De Heer 

zei tegen haar: “Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je 

maakt je veel te druk. Er is maar een ding noodzakelijk. 

Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet 

worden ontnomen.” (Lucas 10, 38 -42) 

In Lucas 10 staan twee confronterende verhalen. 

Enerzijds is er de gekende parabel van de barmhartige 

Samaritaan, die ons tot de actie oproept, anderzijds 

bovenstaand verhaal. 

Maria kan afstand nemen van de beslommeringen van 

de wereld. De Samaritaan is gericht op zijn naaste, hij 

herkent dat hij hulp nodig heeft. 

Beide aspecten zijn belangrijk. 

Het is pas als we de noden van de mensen rondom ons 

zien, en ons inzetten om die te lenigen, dat we volop 

mens worden. 

Anderzijds mogen we ons niet blind staren op het 

praktische alleen. In een katholieke dialoogschool is 

het even belangrijk van waaruit we de dingen doen, 

dan wat we doen. Niemand kan iets hebben tegen 

solidariteitsacties bijvoorbeeld, maar het is belangrijk 

dat we die doen vanuit ons mensbeeld en ons geloof. 

Niemand kan iets hebben tegen acties voor het milieu, 

maar het is belangrijk dat we die doen vanuit het besef 

dat we een deel zijn van de schepping. 

Op die manier zijn de beide verhalen verbonden.  

https://www.pelckmansuitgevers.be/scholen-die-naar-de-sterren-reiken.html#gref
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Dokter Rappaccini wou zijn dochter afschermen van de 

wereld en ging daarvoor zo ver dat ze er het leven bij 

inschoot. 

 

Dat is niet wat een school moet zijn. Alhoewel deel van 

de bredere wereld, moet een school ook een 

laboratorium zijn voor die wereld. 

 

Leraren en leerlingen moeten kunnen experimenteren. 

Niet elke fout moet bestraft worden. Een school is een 

plaats om te leren. 

 

Wat men niet weet kan men leren. Wat men niet heeft 

ervaren, kan men stilaan ondervinden. 

 

Daar ligt een unieke taak voor de leraar. Ouders 

voeden hun kinderen op, leraren moeten samen met 

hen ze voorbereiden om de uitdagingen van de 

maatschappij aan te gaan. 

 

Leerlingen moeten opgevoed worden tot goed 

functionerende mensen in de wereld, maar moeten 

net die waarden meekrijgen die hen in staat stellen om 

die wereld te bevragen. 

 

Zoals Marta moeten ze de praktische en noodzakelijke 

vragen van die wereld aankunnen, zoals Maria moeten 

ze in staat zijn om de diepere vragen te proberen 

beantwoorden. 

 

Dat is de grote uitdaging die elke leraar moet aangaan. 

Goede God 

 

Geef ons  

het gevoel van samen zijn  

zoals de leerlingen ervoeren  

op Pinksteren. 

 

Leer ons  

om de goede en de minder goede kanten  

van de anderen te respecteren  

en ervan te leren. 

 

Leer ons  

dat samen beter is dan alleen,  

dat het geheel groter is dan de delen. 

 

Help ons  

om het beste te zien  

in de mensen rond ons,  

en hen te vinden  

in wat ons verbindt. 

 

Leer ons  

dat mensen geen eilanden zijn,  

maar dat er een zee is  

die ons samen houdt. 

 

Leer ons  

om elkaar kansen te geven,  

zelfs als het niet goed ging  

de eerste keer. 

 

Amen.  


